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THÖ TÍN SOÁ 41
Thiên Nga 

1. Nhắn tin chung: Ban Biên tập gần đây nhận được nhiều 
bài do các NT, CH, và thân hữu gửi. Tuy nhiên vì khuôn khổ 
giới hạn của Tập San, nên một số bài sẽ không được đăng 
trong số này. Chúng tôi sẽ sắp xếp tuần tự để đăng trong các 
số tới. Rất mong quý vị cộng tác viên thông cảm. Trân trọng 
cám ơn. 

2. NT NGUYỄN VĂN BỒNG, K13 VBQG. Cám ơn NT 
đã biên thư cho ban biên tập. Lá thư nào của NT cũng được 
trình bày công phu đẹp mắt, lời lẽ trong thư thật là khích lệ.

 “Quý vị trong BBT đã bỏ nhiều thì giờ, nhiều công sức 
và chất xám để hình thành Tập San BĐQ. Hình thức sáng sủa 
đẹp mắt với tấm hình bìa số 40 “Kính lão đắc thọ”, “Trợ giúp 
người già neo đơn”. Nội dung với nhiều bài vở phong phú và 
đầy ý nghĩa cao đẹp của các cựu quân nhân QLVNCH. Quý 
chiến hữu đã làm việc với tinh thần “Ăn cơm nhà, vác ngà 
voi”, thật xứng đáng là những viên ngọc quý cho chúng tôi 
ngưỡng mộ.” 

Chúc NT sức khỏe dồi dào.
3. Anh HUỲNH THÀNH ĐẠT, K23 VBQG. Chào anh 

Đạt, trước tiên cho tôi xin lỗi anh. Tôi đã nhận được check 
của anh gởi yểm trợ Tập San BĐQ, nhưng có lẽ anh đã không 
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nhìn thấy tên anh trong danh sách yểm trợ. Xin trình bày lý do: 
check của anh gởi từ Canada nên tôi không thể deposit chung 
với các check của Mỹ được mà phải deposit riêng để nhà băng 
chuyển qua $US, do đó tôi quên không copy tờ check. Trong 
phiếu yểm trợ anh quên không ghi số tiền ủng hộ, nên bây giờ 
tôi không biết số tiền anh ủng hộ là bao nhiêu. Cảm phiền anh 
cho biết để tôi cập nhật vào Tập San số 42. Xin anh liên lạc 
với tôi qua điạ chỉ dưới. Very sorry. 

santientran@sbcglobal.net 
(714) 839-9601

4. Anh LÊ VĂN TĂNG, San Diego. Ban Biên Tập chúng 
tôi đã nhận được thư và những bài thơ của anh, cám ơn anh 
nhiều. Theo yêu cầu của anh, những bài thơ để đăng vào số 
Tết, tôi sẽ chuyển qua cho anh chủ bút và tùy chủ bút quyết 
định. Thơ anh viết: “ ... Để tiết kiệm chi phí, xin anh chỉ cho 
tôi 1 Tập San BĐQ vào đầu năm (như năm nay) hai số còn lại 
xin anh đừng gởi, tuy báo chí lúc nào cũng là niềm vui, an ủi 
thân phận già nua, nơi đất khách!” 

Thưa anh, yêu cầu chỉ gởi cho anh 1 số vào đầu năm mà 
thôi, xem ra thì thật là dễ dàng, nhưng mà lại khó cho chúng 
tôi vô cùng. Danh sách gởi báo là 3100 người, khi in label thì 
phải nhớ mà bỏ tên anh ra và rồi lại cho vào trở lại. Điều nầy 
thật khó thực hiện, vì trí óc của chúng tôi không còn tinh tế 
như thời cầm súng ngang dọc khắp bốn vùng chiến thuật. Nếu 
có điều gì không vừa lòng xin anh bỏ qua cho. Chúc anh sức 
khỏe.

5. BĐQ HỒ TẤN ĐẠT, WA. Đã nhận được chi phiếu 
yểm trợ Tập San BĐQ của anh rồi, không mất đi đâu cả, nhìn 
vào danh sách yểm trợ sẽ thấy tên của anh. Thư anh viết : “...
cách nay vài tuần tôi có email thăm hỏi chi phiếu trả cho ai tại 
các địa chỉ: thienloibdq@yahoo.com và tapsanbdq@yahoo.
com nhưng không được hồi âm nên tôi xin tạm thời ghi trả cho 
Tập San BĐQ, nếu có gì trở ngại xin cho biết”.
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Thưa anh, mỗi số báo BĐQ chúng tôi đều kèm theo bì thư 
và phiếu ủng hộ TS/BĐQ ghi rỏ ràng: CHI PHIẾU XIN ĐỀ: 
VRAA. Bì thư thì cũng đã in địa chỉ, anh chỉ việc gởi đi là 
chúng tôi nhận được. Còn về việc hỏi chúng tôi đã nhận được 
chưa thì “cô thư ký” toà soạn làm sao trả lời nổi cho mọi người 
hỏi đã nhận check chưa. Nếu phải trả lời như vậy thì e rằng 
“cô ta” quit job mất. Mong anh thông cảm cho “cô thư ký” toà 
soạn của chúng tôi. Chúc anh sức khỏe.

6. Anh TRẦN VĂN HỔ, K27 VBQG. Hi, anh Hổ, đã 
nhận được chi phiếu yểm trợ Tập San BĐQ của anh với số 
tiền “hơi ngồ ngộ” 40.27$. Tôi tưởng rằng con số 27 cents là 
để kỷ niệm K27 của anh, nhưng bây giờ đọc lại thư của anh 
mới rõ nghĩa: 

“Tôi gởi NT check $40.27 ủng hộ Tập San BĐQ, nhưng 
NT nhớ đừng lấy 27 cents của tôi nha. Con số 4027 đã đi vào 
ký ức của tôi với nhiều kỷ niệm.” 

Con số 27 vẫn còn đó. Phiếu yểm trợ tập san anh đã ghi 
vào ô BĐQ nên tôi  ghi tên  anh vào danh sách BĐQ. Nhớ 
những ngày cuối cùng của cuộc chiến có vài K27 VB vác balô 
về trình diện đơn vị tôi. Rất tiếc tôi không còn nhớ tên vì thời 
gian chung ở đơn vị quá ngắn. Khi nào đến cà phê Factory nhớ 
“rống” một tiếng tôi sẽ  đến ngắm dung nhan mùa hạ của “Hổ” 
xem có giống như cọp BĐQ không. Cám ơn đệ đã yểm trợ Tập 
San BĐQ 40.27$.

7. Anh NGUYỄN VĂN HIẾU, K23 VBQG. Cám ơn anh 
đã gởi thư chúc Tết người bạn cùng khóa với anh là chủ bút 
Đỗ Mạnh Trường và anh em ban biên tập chúng tôi. 

“Đọc báo BĐQ làm tôi nhớ lại bạn bè và sự hy sinh của 
binh sĩ BĐQ nói riêng và toàn thể QLVMCH nói chung. I am 
very proud to received and read the Biệt Động Quân maga-
zine, please keep a good work. And Trường, will see you on 
December 2014.”  Chúc anh sức khỏe.

8. Anh PHẠM THÀNH THUẬN, GA. Đọc thư anh tôi 
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cảm thấy buồn: 
“...cám ơn anh đã đăng ảnh người lính trẻ BĐQ đang săn 

sóc bà cụ già vào Tập San BĐQ số 40, làm tôi nhũn lòng nhớ 
đứa em khờ dại năm nao đã ra đi và hai đứa bạn của em tôi ở 
gần nhà, bỏ mẹ già!! trong màu áo BĐQ; và hai bạn cùng học 
là Đ/U BĐQ Bùi thế Thổ và Nguyễn Văn Quế đều đã tử trận 
vào năm 65-66.”  

Anh Bùi Thế Thổ và Nguyễn Văn Quế đều là bạn cùng 
khóa với tôi, đã được thăng cấp rất sớm và cũng đã hy sinh rất 
sớm. Chúc anh sức khỏe.

9. Anh TÔ VĂN CẤP, TQLC. Anh Cấp, cám ơn anh đã 
đóng góp ý kiến với Tập San BĐQ. Thư viết thật dài và thật 
hay, xin đăng nguyên văn.

TQLC Và Biến Động Miền Trung.
Cám ơn BBT đã cho đọc giả chúng tôi được đọc những 

bài viết rất hay, đặc biệt là tài liệu quý giá về loạt bài “Biến 
Động Miền Trung”, chúng tôi ước ao loạt bài này sẽ kéo dài 
tới BĐQ số 100.

Để góp vào tài liệu “độc nhất vô nhị này” một tí tỉ tì ti 
chính xác hơn, sau khi đọc BĐQ số 40, chúng tôi xin bổ xung 
thay vì yêu cầu đính chính.

BĐQ số 40, trang 212, dòng thứ 13 có đoạn sau đây:
“Lực lượng TQLC và ND từ chối không dẹp các bàn thờ 

này với lý do họ là quân nhân chỉ biết đánh giặc và dẹp loạn, 
không đụng chạm đến các bàn thờ của tôn giáo. Trong tình 
trạng như vậy, Đại Tá Loan buộc phải diều động Cảnh Sát Dã 
Chiến, không vận từ Saigon ra, dẹp bàn thờ mở đường cho lực 
lượng chính phủ tiến vào Huế giải giới các quân nhân phản 
loạn” (trích nguyên văn).

Xin thành thật cám ơn BBT đã có nhã ý viết tốt cho nhiệm 
vụ TQLC chúng tôi là đánh giặc và dẹp loạn, không đụng đến 
bàn thờ. Để bổ sung cho sự thật thì tôi cũng liều mạng nhớ về 
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những chuyện năm xưa. Tôi sẽ không viết về hoạt động của 
các đơn vị bạn như ND và CSDC mà chỉ xin nói về TQLC.

Có 2 tiểu đoàn TQLC trực tiếp tham dự vào biến cố này, 
đó là TĐ1 và TĐ2.

Tại Đà Nẵng, tôi không thấy “bàn thờ Phật xuống đường” 
(BTPXĐ) mà chỉ có biểu tình, xin nêu một thí dụ cụ thể về việc 
chống biểu tình tại Đà Nẵng.

Chúng tôi được lệnh tháo băng đạn ra khỏi súng, không 
gắn lưỡi lê và súng cầm đưa ngang, dồn đám biểu tình lui, 
nhưng rất khó vì trực diện với TQLC là học sinh, phụ nữ, 
bà già. Họ dùng đá, trứng, cà chua và những vật dụng ô uế 
tấn công khiến chúng tôi cứ phải lui. Đại Úy ĐĐT/ĐĐ4/TĐ2 
Nguyễn Xuân Phúc la tôi không làm tròn nhiệm vụ. Sau nhiều 
lần như thế, chúng tôi phát giác đi sau trong đám đông học 
sinh và phụ nữ là những tên “giả dạng” thầy tu. Chúng hô 
hào xô đẩy đồng bào tiến tới, chỉ mong có người biểu tình 
bị ngã, bị chảy máu là họ có cớ tạo bạo loạn, hậu quả khôn 
lường. Chúng tôi bị trên búa dưới đe, bị dồn vào đường cùng, 
nhưng tuyệt đối không được phép nổ súng. 

Cùng tắc biến, chúng tôi cho 1 tiểu đội mặc quần áo dân, 
giả dạng thường dân, nhập chung vào đám biểu tình hô to 
khẩu hiệu: “đả đảo lính Thiệu Kỳ” và tiến sát các thầy tu giả, 
xuất kỳ bất ý, chộp chặt mấy tên hổ mang này.

Chộp xong rồi làm gì? Đem đi không được, đồng bào sẽ 
vây quanh kéo lại và có thể mình bị đánh, hoặc họ “cào đồ” 
ăn vạ. Mật lệnh không bắt, không đánh nhưng nhanh chóng, 
rất nhanh chóng lột hay xé hết quần áo, lột trần thầy “tu giả” 
ra, hiện nguyên hình có cây “ru-lô” rớt ra còn cây “côn” và 
2 viên đạn dính cứng ngắc. Thế là thầy tu giả 2 tay bịt “b...” 
dông tuốt, phụ nữ thấy thầy lòi “côn” thì cũng hết hồn lấy tay 
che mắt. Cả “thầy” lẫn trò cùng bỏ chạy, đám biểu tình tự 
động tan hàng.

Xong Đà Nẵng TQLC tiến quân ra Huế với chỉ thị rõ ràng 
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dứt khoát:“Tuyệt đối cấm làm hư hại vật dụng thờ cúng. Đứng 
trước mỗi bàn thờ, buộc phải lạy 3 lạy xong rồi khiêng cẩn 
thận để vào 2 bên lề đường.”

Khoảng 6 giờ chiều, chúng tôi từ phía Nam tiến qua cầu 
Tràng Tiền thì thấy thành nội Huế không một bóng người, điện 
đường tắt, nhưng các bàn thờ với đèn nến nhang khói chập 
chờn giữa các con đường, khung cảnh thê lương như thành 
phố chết khiến chúng tôi cảm thấy rợn người.

Dù đã gần ½ thế kỷ, tôi còn nhớ rõ khi vừa qua khỏi cầu, 
Trung Đội 43/ ĐĐ4/ TĐ2/ TQLC của tôi tiến thẳng vảo con 
đường Trần Hưng Đạo, phân chia nhiệm vụ: hai toán quân 
đi trên hai lề đường để giữ an ninh xa về phía trước, một 
toán lui sau an ninh hậu, một toán khỏe mạnh, không súng đi 
giữa lòng đường, xá lạy các bàn thờ rồi khiêng lên lề đường. 
Chúng tôi đã phát giác sau những góc tối, sau những khe cửa 
có những con mắt cú vọ đang theo dõi mọi hành động của 
chúng tôi.

Khi dẹp xong tới cuối đường Trần Hưng Đạo, ngó lại phía 
sau thì thấy BTP đã xuống đường trở lại, và những con đường 
chúng tôi đi qua đều có màn tái diễn tương tự!

Cả đêm mệt mỏi đói khát giữa lòng thành phố, giữa Cố Đô 
với nhiều món ngon không được ăn, nhiều người đẹp không 
được chiêm ngưỡng mà còn bị cấp chỉ huy hăm dọa phạt khiến 
tôi tức điên nên bèn dùng biện pháp mạnh, dùng vũ khí “sát 
thương hàng loạt” là lựu đạn M26, ra lệnh:

- Khiêng BTPXĐ tập trung lại một khu, dùng concertina 
bao quanh, lấy lựu đạn M26 cài vào kẽm gai sao cho dễ thấy, 
với những tấm bảng ghi chú:

“Nguy hiểm chết người, cấm lại gần”
Thế là hoàn thành nhiệm vụ, tôi xoa tay hy vọng được 

khen, nhưng nào ngờ tôi bị gọi về trình diện TĐT Lê Hằng 
Minh với giấy phạt 15 ngày trọng cấm vì lý do không làm 
đúng theo chỉ thị. (Tin đồn là TQLC dùng lựu đạn tàn sát đồng 
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bào).
Tôi trình bày lý do và dẫn Đại Đội Trưởng Nguyễn Xuân 

Phúc đi với sĩ quan an ninh tiểu đoàn và vài cảnh sát địa 
phương (họ đến than phiền) cùng đi đến nơi tôi quây BTPXĐ. 
Nhìn M26 treo lủng lẳng họ sợ không dám lại gần nhưng có 
vẻ tức giận. Tôi bèn gỡ 1 trái M26 ra khỏi hàng rào kẽm gai, 
ôm vào bụng rồi rút chốt. Tôi không thể nín cười khi họ hết lời 
can tôi và bỏ chạy.

Rút chốt xong tôi để M26 dưới chân và... tôi vẫn “bằng 
chân” như vại, vì tất cả M26 đã được rút ngòi nổ, nên nó chỉ 
còn là cục sắt.

Tôi không bị ký 15 ngày trọng cấm nữa, nhưng bị cấp chỉ 
huy la:

- Phải hỏi ý kiến trước.
- Thưa... thế thì ngoài mặt trận, thấy VC tôi phải hỏi trước 

khi bắn?
Tôi là TQLC/TĐ2 đã “khiêng” BTPXD như thế đó, còn 

TĐ1/TQLC thì sao?

Dưới đây là thư của Lê Quang Liễn thuộc ĐĐ2/TĐ1/
TQLC, người đi dẹp BTPXD với Tướng Nguyễn Ngọc Loan, 
sau khi đọc BĐQ số 40:

***
TQLC và vụ Phật Giáo miền Trung năm 1966 theo 

thời gian như sau:
1- Khi tình hình thị xã Đà Nẵng được vãn hồi an ninh trật 

tự, Chiến Đoàn B/TQLC do Trung Tá Tôn Thất Soạn chỉ huy, 
gồm TĐ1 và TĐ2 được di chuyển ra Huế bằng đường bộ vào 
tuần lễ thứ 2 của tháng 6 năm 1966.

2- Giữa tháng 6/1966, tình hình Huế có nhiều biến động 
do lệnh của TT Thích Trí Quang buộc dân chúng đem bàn thờ 
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Phật xuống đường từ ngày 6/6/1966 để ngăn cản lưu thông.
3- TQLC có nhiệm vụ phối hợp và hỗ trợ cho các đơn vị 

bạn trong công cuộc ổn định tình hình chính trị và quân sự 
trong khu vực. TQLC đóng quân ở vùng ngoại ô thành phố 
Huế để bảo vệ sự an toàn cho dân chúng, và đề phòng VC lợi 
dụng sự xáo trộn chính trị để tấn công Huế. Nhưng tình hình 
BTPXĐ ngày càng gây rối loạn cho lưu thông, nên TQLC 
được lệnh ra tay dọn dẹp....

ĐĐ2/TĐ1/TQLC có lệnh dọn dẹp bàn thờ trong khu vực 
trách nhiệm từ ngã ba cầu An Hoà trên QL1, dọc theo đường 
đến cửa An Hòa, vào khu vực Tây Lộc trong Thành Nội. Điều 
đặc biệt mà tôi nhớ rõ, vì khi bắt đầu xuất phát thì Tổng Giám 
Đốc CSQG Nguyễn Ngọc Loan, mặc quân phục TQLC, đã đi 
cùng với Trung Đội Trưởng Lê Quang Liễn. Ông nói cho tôi 
vừa nghe,”tôi xin vài chiếc GMC lên đây, rồi....”.

Đúng như kế hoạch cho anh em TQLC chúng tôi là vái lạy 
bàn thờ xong là khiêng lên lề đường hay đặt vào trước cửa 
(cổng) mỗi nhà. Còn kế hoạch của TGĐ/CSQG Nguyễn Ngọc 
Loan thì sau vái lạy và để tượng Phật lại cổng nhà, còn bàn 
thờ thì cho lên xe GMC. Vì sợ mất bàn thờ bằng gỗ tốt nên 
các nhà kế tiếp đã tự động dọn dẹp. Thì ra cái bàn quý hơn 
“thầy”.

Sự thật là vậy, chúng tôi xin bổ sung cùng tác giả và tập 
san BĐQ. Trân trong kính chào.

Tô Văn Cấp TĐ2/TQLC & Lê Quang Liễn TĐ1/TQLC
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1- BĐQ Trần Hòe muốn biết tin cựu Th/Tá Kang Tum 
Sơn. 

Anh Sơn, không biết hồi trước có phải anh đã phục vụ tại 
TĐ43/BĐQ từ năm 1964-1967 không? Nếu phải xin anh liên 
lạc qua email: peterhoatran@sbcglobol.net. 

Hiện nay tiểu đoàn phó và tiểu đoàn trưởng đều ở Bắc 
Cali, muốn liên lạc với anh.

2- BĐQ Hồ Tấn Đạt muốn tìm bạn là: Thông Dịch Viên 
Chiến Đấu Y-Khum. Năm 1967  phục vụ tại trại LLĐB An 
Lạc, toán B13, Bộ Chỉ Huy C2. Ai biết tin xin vui lòng liên 
lạc tại: 

tncs1975@yahoo.com 
425-821-1236
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THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU
Nhận được tin buồn hiền mẫu

 của BĐQ Ngô Thuận Thời 
TYØ KHEO NI   

THÍCH NÖÕ GIAÙC BOÅN
đã viên tịch ngày 22 tháng 12 năm 2014 

tại chùa Huệ Lâm, quận 8, Saigon, Việt Nam
HÖÔÛNG ÑAÏI THOÏ 95 TUOÅI

Trước niềm đau và sự mất mát to lớn của gia đình, 
thành thật chia buồn cùng BĐQ Ngô Thuận Thời và tang 
quyến. Nguyện cầu hương linh sư bà sớm về cõi niết bàn

            - Tổng Hội BĐQ, Ban Tư Vấn và Giám Sát
  - Ban Biên Tập Tập San BĐQ

THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU

Được tin hiền thê của Thiếu Tá Trần Hữu Phước, 
Tiểu Đoàn Phó TĐ92 BĐQ (Tống Lê Chơn) 

Bà
HOAØNG THÒ QUYØNH TRANG

Pháp danh 
THIEÄN HIEÁU

đã từ trần ngày 6 tháng 1 năm 2014 tại San Diego, 
California

HÖÔÛNG THOÏ 75 TUOÅI
Xin thành thật chia buồn cùng anh Trần Hữu Phước 

và tang quyến. Nguyện cầu hương linh bà Hoàng Thuỵ 
Quỳnh Trang được tiêu diêu miền lạc cảnh.

            - Tổng Hội BĐQ, Ban Tư Vấn và Giám Sát
  - Ban Biên Tập Tập San BĐQ
  - Gia đình và các quân nhân thuộc 
     Tiểu Đoàn 92 BĐQ.
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THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU 
Nhận được tin buồn nhạc mẫu của 

BĐQ Huỳnh Văn Sanh, hội BĐQ Houston là:
Cụ Bà

LEÂ THÒ MUA
Pháp danh: 
THIEÄN CHÍ

Tạ thế ngày 31/01/2014 (Mùng 1 Tết Giáp Ngọ)
tại thành phố Huế Việt Nam

HÖÔÛNG THOÏ 90 TUOÅI
Trước niềm đau và sự mất mát lớn của gia đình, chúng 
tôi -anh em BĐQ Houston và gia đình- xin được chia 
buồn cùng anh chị Huỳnh Văn Sanh và tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm về cõi niết bàn.

                       - Tổng Hội BĐQ, Ban Tư Vấn và Giám Sát
  - Ban Biên Tập Tập San BĐQ
  - Hội BĐQ Houston, Texas

THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU 
Nhận được tin buồn nhạc mẫu của BĐQ Nguyễn Sỹ Anh 

Cụ bà quả phụ 
VUÕ ÑÌNH KHAI
Khuê danh
TOÂ THÒ ÑÖÙC

Tạ thế ngày 9/3/2014 (ngày 9 tháng 2 năm Giáp Ngọ) 
tại San Diego, Hoa Kỳ

HÖÔÛNG ÑAÏI THOÏ 94 TUOÅI
Trước niềm đau và sự mất mát to lớn của gia đình,             

chúng tôi thành kính chia buồn cùng chị Nguyễn Sỹ Anh 
và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ bà quả phụ Vũ 

Đình Khai sớm được an vui nơi Phật Quốc.
          - Tổng Hội BĐQ, Ban Tư Vấn và Giám Sát
          - Ban Biên Tập Tập San BĐQ
          - Các hội BĐQ Nam California và San Diego
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PHAÂN ÖU 
Chúng tôi vô cùng xúc động khi nhận được tin

Trung Tá BĐQ
AUGUTINO TAÏ THAÙI HOØA

Nguyên Chánh Văn Phòng Thiếu Tướng Chỉ Huy 
Trường BĐQ 

Đã từ trần lúc 11 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2014 
tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.

HÖÔÛNG THOÏ 90 TUOÅI
     Chúng tôi quân nhân các cấp thuộc binh chủng BĐQ 

xin chia buồn cùng bà quả phụ Tạ Thái Hòa. Nguyện 
cầu linh hồn Augustino Tạ Thái Hoà sớm được về nước 

Chúa.

THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU
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PHAÂN ÖU
Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận  được tin

Cựu Trung Tá BĐQ

BERNADO LÖÔNG VAÊN NGOÏ  
Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tây Bắc HK 

Nguyên Hội Trưởng Hội BĐQ Bắc California      

tạ thế lúc 1:30 giờ sáng ngày 4 tháng 2 năm 2014 nhằm 
ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Ngọ

HÖÔÛNG THOÏ 85 TUOÅI 
Trước niềm đau và mất mát to lớn cuả gia đình, và binh 
chủng Biệt động quân, chúng tôi xin thành kính phân ưu 
cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn anh sớm được về 

cõi vĩnh hằng.

THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU
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PHAÂN ÖU
Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin trễ:

Cựu Trung Tá BĐQ

Giuse TRAÀN TRUNG HIEÁU
Cựu SVSQ khóa IV Trường Sĩ Quan Thủ Đức

Nguyên Trưởng khối CTCT/BCH/BĐQ/QLVNCH   

tạ thế lúc 1:30 giờ sáng ngày 1 tháng 12 năm 2013 
tại CANADA

HÖÔÛNG THOÏ 79 TUOÅI 
 Xin Thành kính phân ưu cùng bà quả phụ Trần Trung 

Hiếu và tang quyến. Nguyện cầu cho linh hồn cố Trung tá 
BĐQ Giuse Trần Trung Hiếu được đời đời hưởng an bình 

nơi nước Chúa

THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU




