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THÖ TÍN SOÁ 43
Thiên Nga 

1. Nhắn tin chung: 
Ban Biên Tập gần đây nhận được nhiều bài do các NT, 

CH, và thân hữu gửi. Tuy nhiên vì khuôn khổ giới hạn của Tập 
San, nên một số bài sẽ không được đăng trong số này. Chúng 
tôi sẽ sắp xếp tuần tự để đăng trong các số tới. Rất mong quý 
vị cộng tác viên thông cảm. Trân trọng cám ơn. 

2. Linh Mục NGUYỄN HÙNG ĐỨC, Iowa.
Thưa cha, con đã nhận được lá thư của cha viết khá dài 

và 200$ cha yểm trợ thương phế binh BĐQ. Cám ơn cha rất 
nhiều, cha vẫn không quên đóng đóng góp để nuôi dưỡng Tập 
San BĐQ. Bây giờ đang là Mùa Vọng Giáng Sinh, toàn ban 
Biên Tập BĐQ chúc cha Mùa Giáng Sinh đầy ơn lành của 
Thiên Chúa. Xin trích thư của cha: 

“Chú San và các bác trong ban Biên Tập TS/BĐQ, 
Con luôn cầu nguyện Thiên Chúa cho chú và các bác cùng 

gia đình, vì con tin rằng Chúa luôn trả công cho chúng ta và 
gia đình khi chúng ta làm việc thiện. Con mong rằng tất cả 
chúng ta  và gia đình chúng ta hiện đang ở trên đất nước tự do 
nầy biết làm việc thiện để cho tâm hồn của mình được thanh 
thản và vui vẻ hạnh phúc. Xin các linh mục Việt Nam đang ở 
trên quê hương mới nên giúp đở Thương Phế Binh và người 
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nghèo theo tiếng gọi của Thiên Chúa và Giáo Hội. Xin đừng vì 
tiền mà làm mất phẩm giá và lương tâm của người linh mục. 
Xin các linh mục hãy nghĩ lại, nếu không có người lính Việt 
Nam Cộng Hoà đánh lại cộng sản thì làm gì mình được đời 
sống ở trên đất nước Tự Do nầy. Xin đừng nói là giáo hội cấm 
linh mục “làm chính trị”...  

Cám ơn những ý kiến của cha và chúc cha đạt được mọi 
điều tâm nguyện. 

3. Anh TÔ VĂN CẤP, TQLC. 
Trước tiên phải cám ơn anh đã đóng góp rất nhiều bài viết 

cho Tập San BĐQ. Bài viết nào của anh cũng giống như mũi 
tên đâm vào tim người đọc, lối viết châm biếm của anh hay 
không chê vào đâu được. Hôm nay xin phép anh cho tôi đăng 
email của anh gởi cho tôi nói về bài viết của Đặng Kim Thu 
trong Tập San BĐQ số 42 để rộng đường dư luận.

Đặng Kim Thu: Kho Tài Liệu Khả Tín.
Captovan.

Mới tập tễnh vào nghề, cả tháng tôi mới viết xong một bài. 
Khi viết xong là đi tìm nơi gõ cửa để để xin đăng. Nhưng nào 
có dễ dàng gì, bởi vì vào thời đại internet, bài hay quá nhiều, 
nhiều tới độ “văn chương hạ giới rẻ hơn bèo” nên những bài 
nghèo nàn thì làm sao tôi tìm được bến đậu! May mà có quý 
nhân phù trợ nên được tập san BĐQ nhận làm chốn dung thân, 
nhưng cũng phải trầy vi tróc vẩy chen chân tìm chỗ đứng nơi 
có nhiều anh hùng hào kiệt.

Ngày xưa tôi đi tu, nhưng cuối cùng phải xuất vì cái tính 
cứ hay liếc “cổ” mấy cô trong ca đoàn nên bị đuổi với câu an 
ủi: 

“Chúa gọi thì nhiều nhưng chọn thì ít.”
Nay BĐQ gọi thì nhiều nhưng chọn thì ít. Bài được chọn 

phải là “còn trinh” thì “Đỉnh Đầu Bạc” mới OK. Vì thế nên 
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mỗi lần bài được chọn đăng thì sướng không thể tả được. Khi 
tôi cầm được tờ BĐQ là nhẹ nhàng mở ra, lật từng tờ, lại từng 
tờ, cho tới khi tìm thấy bài của mình thì đọc trước, đọc để xem 
mình đã viết như thế nào. 

May sao, Tập San BĐQ số 42, tôi không phải đọc bài của 
mình nữa mà chú tâm nghiền ngẫm bài viết của tác giả Đặng 
Kim Thu. Thu thì có nhiều, nhưng Đặng Kim Thu chỉ có một, 
một cây viết làm say mê đọc giả gốc lính. Nếu như qua TS/
BĐQ, Liên Thành trở thành nhà văn lớn với tập tài liệu BĐMT 
thì tôi tin chắc như đinh đóng cột là tác giả Đặng Kim Thu sẽ 
nổi như... cồn nếu như tiếp tục viết ra những gì tác giả còn giữ 
trong đầu. Tài liệu nào của tác giả Kim Thu đều hấp dẫn, hy 
vọng ngày nào chúng ta sẽ được đọc bài “Còi Hụ Long An” 
mà tác giả bị lột lon trung tá và đi ngủ nhà đá Cồn Lôn, Côn 
Đảo chỉ vì báo cáo “có tàu lạ đổ hàng”.

Tôi trích một phần bài viết từ TS/BĐQ 42,  
***

Mặt Trận Hạ Lào.
Đặng Kim Thu. Tùy viên Đ/Tướng Viên.

Do mắc nhiều sai lầm khi soạn thảo kế hoạch nên 
các đơn vị hành quân không chu toàn nhiệm vụ. 
Nhưng khuyết điểm nghiêm trọng nhất là sự bất 

đồng ý kiến giữa 2 vị tướng 3 sao của các đơn vị chiến đấu 
với vị tướng 3 sao Tư Lệnh Chiến Trường. Sự bất tuân lệnh, 
bất hợp tác khiến cho lực lượng chiến đấu chịu nhiều thương 
vong. Ngày 19/4/71, TT Thiệu triệu tập phiên họp tại dinh 
Dộc Lập để kiểm điểm lại cuộc hành quân Hạ Lào (sẽ viết chi 
tiết đầy đủ hơn ở bài khác).

...Khi quân ta rút về bên này biên giới, chấm dứt HQ 719 
thì tướng Abrams cho thả máy điện tử Igloo-White xuống các 
địa điểm có chiến xa, pháo binh, và trực thăng của ta bỏ lại. Hệ 
thống pay way của máy điện tử sẽ báo về trung tâm KQ khi có 
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quân tập trung vùng này.
Đúng như dự đoán, CSBV đã tập trung hằng chục ngàn 

quân vào vùng này để thu gom chiến lợi phẩm. Đại Tướng 
Abrams đã cho đánh cú “hồi mã thương” bằng một trận không 
tập quy mô, dùng luôn cả CBU. Địch bị tiêu diệt gần như toàn 
bộ trong cuộc không kích này. Đó là trận hủy diệt sau cùng 
của mặt trận Hạ Lào như đã được dự tính trước.

Theo tin tình báo từ MACV báo cho Đ/Tướng Viên biết 
thì cuộc không kích đã tiêu diệt lực lượng địch khiến chúng 
kiệt quệ đúng vào lúc cuộc HQ Hạ Lào chấm dứt. (trích đoạn 
cuộc HQ Hạ Lào)

***
Ngay sau khi đọc xong, tôi gửi thư cho các đồng đội 

TQLC:
*Cùng các Cọp Biển dự trận Hạ Lào,
Lữ Đoàn 258/TQLC là đơn vị rút sau cùng khi cuộc không 

kích này xẩy ra vậy có Cọp Biển nào biết tin tức về cuộc không 
kích này không? Có nghe bom nổ không? Xin cho biết để tôi 
kiểm chứng với tác giả viết bài này.

Liền sau đó, tôi nhận được các emails hồi âm:
*Lữ Đoàn 258 TQLC là đơn vị triệt thoái sau cùng của 

QLVNCH khỏi lảnh thổ Lào.
TĐ8/TQLC được bốc chót, tuy nhiên có một toán VT thả 

xuống trước khi toàn bộ TĐ8 rời khỏi căn cứ Hotel.
Trong thời gian Lữ Đoàn 147 triệt thoái khỏi căn cứ Delta, 

đại đội (ĐĐ2 TĐ3) của đàn em nhận lệnh mở đường, cố gắng 
bắt tay (gặp) với toán quân của LĐ 147 thì mờ sáng có nghe 
phi cơ dội bom hướng căn cứ Delta. Đây là loại F111, thả 
bom dây. Tiếng bom nổ, mặt đất run  như  của B52, nhưng số 
lượng bom ít hơn (có thể tham khảo các loại bom của F111 
trên Google.) Lúc xuống Khe Sanh, vì bận rộn chuyển quân bố 
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trí nên tôi không để ý mọi việc xảy ra nữa.
Nhưng khi tịch thu chiến lợi phẩm (rất nhiều), CSBV 

biết rõ giá trị phi pháo của Hoa Kỳ, và đất Lào không còn. 
QLVNCH thì cần gì tập trung quân với mớ chiến lợi phẩm để 
làm mồi.

Giang Văn  Nhân.
*Đúng như MX Nhân nói là TĐ8 TQLC thuộc LĐ258 (gồm 

TĐ1, TĐ3, TĐ8) là đơn vị rời chiến trường sau cùng. TĐ8 có 
nhiệm vụ bảo vệ BCH LĐ tại căn cứ Hotel (đỉnh Koroc).

Là Trưởng Ban 3 của TĐ8  trong cuộc hành quân  LS 719, 
tôi đã  ghi nhớ lại những chi tiết, như sau:

 Khi đơn vị được lịnh trực thăng vận về Khe Sanh, Th/
Tá Trần Ba chỉ thị cho tôi liên lạc với trực thăng. Danh hiệu 
truyền tin phía trực thăng HK là Hammer, và TQLC(TĐ8) là 
Saigon. Phía trực thăng dặn kỹ là sắp mỗi toán 5 quân nhân 
vì phải cất cánh nhanh và bay cao.

Đi sau cùng là ĐĐ2 của Trung úy Bùi Phúc Lộc.
Vào lift cuối cùng, phía HK báo sẽ có 12 birds vào PZ, tôi 

báo chỉ cần 7 birds. Lúc này CSBV đã pháo súng cối gần, và 
trực thăng có hỏi, 

-”Có phải địch pháo kích?”
-”TQLC ném lựu đạn tay“ vì sợ hot PZ. Tôi trả lời. 
Rời căn cứ Hotel trong lift cuối cùng có Th/tá Trần Ba, tôi, 

và ĐĐT Bùi Phúc Lộc, cùng anh em quân nhân thuộc ĐĐ2/
TĐ8 TQLC. Kỷ luật ở bãi bốc được quân nhân TĐ8 TQLC thi 
hành 100% , không có vụ đeo càng trực thăng.

Lúc lên cao, nhìn về hướng Tây, tôi thấy nhiều cột khói 
bụi đất màu đỏ lớn và dài hình như do các đợt đánh của B52. 
Đồng thời có nhiều khói màu vàng, đỏ,.. ở khoảng cách gần 
của các quân nhân bị thất lạc. (!?) Sau này có nhiều anh em 
về được Khe sanh do đi theo hướng depart của PB.
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Đó là tất cả điều tôi còn nhớ. Nếu có sai xin  bổ túc.
Lê Quang Liễn.

4. Anh BINH BỚP, Salina.
Anh biên thư trách tôi là không trả lời câu hỏi của anh. 

Cũng vì lu bu chuyện nầy chuyện kia nên tôi cũng có khi thiếu 
sót, xin lỗi anh. Thư anh viết: 

“Nay Binh Bớp tôi xin nhắc lại câu hỏi và mong được trả 
lời trong Tập San BĐQ số 43. Câu hỏi của tôi là hai ông Trần 
Ngọc Nguyên Vũ và Vương Mộng Long có xuất bản một cuốn 
sách nào không? Nếu có thì xin cho biết địa chỉ và số điện 
thoại để mua.” 

Rất tiếc, tôi không thể nào trả lời câu hỏi của anh được 
vì tôi không biết. Anh muốn xin số điện thoại của hai ông đó 
thì tôi không thể cho được vì không biết hai ông có bằng lòng 
hay không. Hay nhất là anh hỏi tại nhà sách, địa chỉ và điện 
thoại của nhà sách anh thể tìm trên Google là có ngay. Cám ơn 
anh đã biên thư cho tôi. Chúc anh vui vẻ dù câu trả lời của tôi 
không làm anh thỏa mãn.

4. BĐQ TRẦN DUYÊN SƠN, North Carolina.
Điều yêu cầu của anh trong thư thật là dễ, nhưng không 

làm sao thực hiện được, thư anh viết: 
“Tôi đã nhận được Tập San BĐQ số 41 và 42. Cám ơn ông 

VRAA. Tôi gởi 90$ cho ba số tới 43, 44, 45 cho năm 2015. Chỉ 
yêu cầu một điều là ban Biên Tập nhớ ghi tên tôi vào trang 
đóng góp của mỗi số là 30$ (43, 44, và 45). Cám ơn ban biên 
tập. Vì tôi cầm Tập San BĐQ lên đọc mà tôi thấy thiếu phần 
nầy thì tôi thấy kỳ kỳ làm sao ấy.”  

Số 43, tức là số báo nầy, tôi đã ghi phần yểm trợ của anh 
là 90$, bây giờ tôi ghi thêm: số tiền yểm trợ 90$ của anh Sơn 
là yểm trợ 3 số TS/BĐQ 43,44, và 45. Khi anh nhận được số 
44 và 45 thì xin anh lấy số 43 mở trang trả lời thư tín và đọc 
lại phần nầy là anh vui thôi, và tôi cũng vui theo anh. Anh Sơn 
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thân, thư anh viết có câu tôi rất thích thú: “Cầm Tập San BĐQ 
lên đọc mà thấy thiếu phần nầy (phần mình yểm trợ) thì tôi 
cảm thấy kỳ kỳ.” 

Mong rằng nhiều bạn BĐQ khác khi đọc đến phần nầy 
cũng cảm thấy kỳ kỳ, sao mình quên chưa yểm trợ cho Tập 
San BĐQ. Tập San BĐQ sống dai sống mạnh là nhờ có những 
người “cảm thấy kỳ kỳ” khi quên, chưa.... gởi tiền yểm trợ.

Tối hôm qua tôi đi dự Đại Hội 48 năm K23, không thấy 
anh. Tôi đã đọc thư anh cho Đỗ Mạnh Trường qua điện thoại, 
Trường cám ơn anh đã gởi lời thăm “anh bạn vàng của tôi”. 
Tôi cũng cùng chung địa chỉ KBC 4027 với anh, cùng binh 
chủng BĐQ. Tiếc là chúng ta chưa gặp nhau lần nào. 

5. Anh PHẠM THÀNH THUẤN, Atlanta.
Đọc thư anh, tôi có cảm giác vui buồn lẫn lộn, thư anh 

viết: “Gởi đến anh bạn già (đã nhìn ảnh trong Tập San BĐQ 
số 42. Tôi năm nay 75 bó, có lẽ anh hơn tôi chăng? Hy vọng 
anh sẽ còn sức khỏe dồi dào và tôi sẽ được đọc tiếp những 
dòng chữ của anh.”

Buồn là vì anh chê tôi già, tấm hình tôi mà anh thấy trong 
Tập San BĐQ số 42 nhìn già quá (nhưng đó là già háp chứ 
không già thật đâu.) Tôi còn trẻ lắm, thế mà anh lại đoán tôi 
còn già hơn anh. Tuổi tôi năm nay (nói như cụ Nguyễn Trải) là 
“ngũ thập niên tiền, nhị thập ngũ ” mà thôi. Tuổi rồng đấy, tôi 
nhớ câu thơ của nhà thơ Võ Ý viết cho tuổi con rồng: 

Rồng nằm đất ngửa nhìn mây
Không vi không cánh còn bay bổng gì 

Chúc anh trẻ mãi không già.

6. Anh VÕ CUNG, North Carolina.
Cám ơn anh, dù bị tai biến mạch máu anh vẫn cố gắng biên 

thư cho chúng tôi. Anh viết: 
“BĐQ có chiến hữu nào thuộc khoá 8/TĐ để được làm 

quen. Năm Mậu Thân tôi bị thương sau 25 ngày tử thủ tại đàn 
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Nam Giao. Dù đơn vị bị thiệt hại nhưng vẫn giữ vững được 
căn cứ. Vào bệnh viện Đà Nẳng, bạn tôi cho biết có một cánh 
quân của BĐQ đánh từ phía Bao Vinh qua Chùa Theravada 
và giải tỏa thành phố Huế, quê hương tôi. Xin các anh cho 
biết đơn vị BĐQ đó là cấp Tiểu Đoàn hay Liên Đoàn và có thể 
mời chiến hữu viết bài thuật lại trên tập san BĐQ số 43 để ghi 
ơn các anh đã Vị Quốc Vong Thân.”

Thưa anh, đơn vị BĐQ giải tỏa vùng Vĩ Dạ và Gia Hội là 
TĐ21 BĐQ và TĐ39 BĐQ thuộc LĐ1 BĐQ. Sau khi TĐ21 
BĐQ đánh tan quân VC tử thủ tại chùa Áo Vàng thì thành phố 
Huế được giải tỏa. Bài viết về Tết Mậu Thân tại Huế cũng đã 
được đăng vào Tập San BĐQ, có lẽ những số trước anh không 
có nên anh không biết. Rất tiếc những số báo cũ chúng tôi 
không còn nữa để gởi biếu anh. Chúc anh sức khỏe.

7. NT PHẠM HẬU, Washington.
Vài dòng ít ỏi của niên trưởng viết cho ban Biên Tập cũng 

đủ cho chúng tôi ấm lòng: “Cám ơn Tập San BĐQ số 42. Tôi 
thích 95% các bài trong số nầy. Rất hay, rất chuyên nghiệp.” 
Chúc NT sức khỏe. 

Đính chính Tập San BĐQ số 42
Trang 74, dòng 2 (từ dưới), đọc là:
...NT Nguyễn Kim Biên (thú ba từ phải) đang nghiêm 

chỉnh cháo Quốc quân Kỳ.
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1. Tôi muốn tìm một người bạn thân thiết với tôi nhưng 
sau 75 đến nay tôi không còn nghe biết chút thông tin nào từ 
anh ấy. Tôi cũng đăng báo nhiều chỗ tìm mà không nghe âm 
vọng gì cả.

Anh Vĩnh Thành, người Huế, 1968 - 1969 đi lính Địa 
Phương Quân đóng tại cầu Hương An, thuộc Khu Sơn Phú, xã 
Phú Hương, quận Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nay là xã Hương 
An, quận Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, làm ở ban 2, hay ban 3.  
Năm 1970 anh đi khóa Sĩ Quan Đặc Biệt. Khi mãn khóa 
anh chọn binh chủng BĐQ về đóng tại Trà Bồng thuộc tỉnh 
Quảng Ngãi, KBC 4311. Anh năm nay khoảng từ 70 - 75.  
Điạ chỉ liên lạc:

Vĩnh Lạc
hahoangvinhlac08@gmail.com

2. Ngô Sỹ Hân trước ở tù tại trại A20 Xuân Phước có quen 
với hai sĩ quan BĐQ sau:

a. Thiếu tá Nguyễn Văn Quy, quê ở Nha Trang.
b. Đại uý Huỳnh Thanh Tòng, quê ở Vũng Tàu.
Xin hai anh Quy và Tòng, hoặc quý anh nào biết tin tức 

của hai anh trên, vui lòng liên lạc với tôi tại:
ngosyhan@gmail.com

3. Anh tôi tên Nguyễn Vān Liêm, sinh nām 1955 tại Biên 
Hòa Viêt Nam, là Trung sī Nhất, Đại Đội 4, TĐ 23, LĐ 23 
BĐQ.  Anh tôi bị mất tích vào tháng 3/75 sau khi rút quân khỏi 
cao nguyên về Phú Bổn. 

Rất mong các Bác, các Chú, các Anh BĐQ nảo biết được 
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tin tức về Anh Liêm, xin liên lạc về: 
Nguyễn văn Sanh

Điện thoại: 8172358927
sanhvannguyen61@Gmail.com

4. Trịnh Hưng, Quái Điểu, muốn tìm anh là:
C/U Trịnh Trương Phú, TĐ62 hay 63 BĐQ đã mất tích 

trong trận đánh Tiên Phước, Đà Nẵng 1972. Nhờ quý chiến 
hữu  hoặc cùng chung đơn vị biết tin tức hơạc hài cốt.

Xin liên lạc qua điện thoại:
714-362-6674
5. Chúng tôi vừa nhận được một cú điện thoại từ Tam 

Hiệp, Biên Hoà là vợ con của Tử Sĩ:
Hạ Sĩ I Lê văn Đũng thuộc Trung đội 3, Đại đội 2,Tiểu 

Đoàn 52 Biệt Đông Quân, hy sinh tại mặt trận Bình long năm 
1972. Hiện gia đình đang có ước nguyện là tìm được hài cốt 
của Tử sĩ Lê văn Đũng.

Ai biết thêm tin tức của Tử sĩ Lê Văn Đũng, xin liên lạc 
với con là 

Lê Hữu Phúc, 
điện thoại 0938994045.

6. Nguyễn Thị Son, trước làm ở Tỉnh Đoàn Tâm Lý Chiến 
Phong Dinh đến ngày 30/04/75, muốn tìm 3 người bạn có tên:   

- Nguyễn Thị Mỹ Nga. Trước 75 làm Cán Bộ Nông Thôn 
Tỉnh Đoàn Cần Thơ, nhà ở gần chùa Thới Long Cần Thơ.

 - Vĩnh Chương là lính Hải Quân. Nhà ở Sài Gòn sau đổi 
về Cần Thơ làm ở Bệnh Xá Hải Quân Cần Thơ đơn vị gần 
Cổng Một, Cổng  Hai,Cổng Ba Bình Thủy Cần Thơ.

 - Ngô Thế Quyền là lính Truyền Tín. Trước 1975 học 
Trường Truyền Tin Vũng Tàu sau về Cần Thơ làm ở Tiểu 



334 Tập San BĐQ số 43

Đoàn 4 Truyền Tin Cần Thơ đơn vị ngang của trường Phan 
Thanh Giản Cần Thơ

Nay Nga, anh Chương, anh Quyền ở đâu cho Son biết tin. 
Ai biết tin xin liên lạc:

Nguyễn Thị Son: 
8401226903072

7. Tôi, Bùi Ngọc Tường, khóa 5/72TBTX Thủ Đức, hiện 
ở Sydney, Australia, muốn tìm tin tức,

a. Thiếu Úy Việt: trung đội trưởng Pháo Binh BĐQ, đồn 
trú tại Chi Khu Sơn Hà, TK Quảng Ngãi vào tháng Ba, năm 
1975.

b. Thiếu Úy Sơn: trung đội trưởng, Tiểu Đoàn 68 BĐQ 
Biên Phòng, đóng tại Chi Khu Sơn Hà TK Quảng Ngãi cũng 
vào tháng Ba năm 1975.

Tôi đã gặp Việt và Sơn vào những ngày binh lửa của tháng 
Ba, trước khi Sơn Hà và Quảng Ngãi mất.

Xin liên lạc:
Bùi Ngọc Tường 

612 9728 1400
Peter Bui <peterbuilawyers@optusnet.com.au>

8. BĐQ Hồ Thực, trước ở TTHL Dục Mỹ, muốn tìm 
bạn là Trung Sĩ Nhất, Tôn Thất Sơ, ở TTHL Dục Mỹ. 
Sau 1975 gia đình anh chị Tôn Thất Sơ về thành phố Huế. 
Hiên nay anh chị ở đâu? Nếu ai biết, xin liên lạc với tôi:

Sangnguyen8913@yahoo.com
703-203-8167

Chân thành cám ơn.
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  - BCH Tổng Hội BĐQ
  - Ban Tư Vấn và Giám Sát
  - Ban Biên Tập Tập San BĐQ
                - Hội BĐQ Houston, Texas

PHAÂN ÖU
Chúng tôi vô cùng xúc động khi nhận được tin

Cựu Thiếu Tá Biệt Động Quân 

TRAÀN QUANG THEÁ 
Liên Đoàn 31 Biệt Động Quân

đã từ trần lúc 9 giờ sáng ngày 24-08-2014 
tại AUSTIN, TEXAS 

HÖÔÛNG THOÏ 76 TUOÅI
Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình chiến hữu Trần 

Quang Thế. Nguyện cầu Hương Linh anh sớm 
được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc 

THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU



337Tập San BĐQ số 43

  - BCH Tổng Hội BĐQ
  - Ban Tư Vấn và Giám Sát
  - Ban Biên Tập Tập San BĐQ
                - Hội BĐQ San Jose, California

PHAÂN ÖU 
Chúng tôi vô cùng xúc động khi nhận được tin

Chiến hữu BĐQ 

MICAE PHAÏM KIM QUÔÙI 
Tiểu Đoàn 92 BĐQ, Tống Lê Chân 

tạ thế lúc 8:24 sáng ngày 18 tháng 8 năm 2014  
nhằm ngày 23 tháng 7 năm Giáp Ngọ

  HÖÔÛNG THOÏ 64 TUOÅI
     Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình chiến hữu 

Quới. Nguyện cầu linh hồn anh sớm được về cõi thiên 
đường.

THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU
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PHAÂN ÖU 
Nhận được tin buồn nhạc mẫu của 

BĐQ Lê Trung Nga, Liên Đoàn 31 BĐQ, là:
Cụ bà quả phụ 

NGUYEÃN VAÊN TAÂN 
Nhũ Danh: LYÙ THÒ ÑAØM
Pháp danh: NHAÄT LUAÂN

thất lộc ngày 26 tháng 09 năm 2014 tại Seattle , WA.
HÖÔÛNG THOÏ 98 TUOÅI

Chúng tôi xin được chia buồn cùng anh chị Lê Trung Nga 
và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm về cõi 

niết bàn. 
THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU

                       - Tổng Hội BĐQ, Ban Tư Vấn và Giám Sát
  - Ban Biên Tập Tập San BĐQ

PHAÂN ÖU 
Nhận được tin buồn nhạc mẫu của BĐQ Nguyễn 

Trọng Phát, Hội BĐQ Nam California là:
 Cụ Anton 

 NGUYEÃN VAÊN MIEÃN
Đã tạ thế ngày 17 tháng 10 năm 2014 tại Saigon Việt Nam 

HÖÔÛNG THOÏ 94 TUOÅI
Chúng tôi xin được chia buồn cùng anh chị Nguyễn 

Trọng Phát và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ bà 
sớm được về cõi thiên đàng. 

THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU

                       - Tổng Hội BĐQ, Ban Tư Vấn và Giám Sát
  - Ban Biên Tập Tập San BĐQ
  - Hội BĐQ Nam California.
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PHAÂN ÖU
Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin

Cựu Trung Tướng

PHAN TROÏNG CHINH 
Pháp Danh

 Quaûng Thieän Duyeân
Cựu CHỈ HUY TRƯỞNG BĐQ
Tạ thế ngày 17 tháng 11 năm 2014

tại Vienna, Virginia, USA

HÖÔÛNG THOÏ 85 TUOÅI 
Trước niềm đau và mất mát to lớn cuả gia đình, chúng 

tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu 
linh hồn Cố Trung Tướng sớm được về cõi vĩnh hằng.

THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU
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PHAÂN ÖU 
Nhận được tin buồn nhạc mẫu của 

BĐQ Lê Bảo An là:
Cụ bà

 CATHARINA NGUYEÃN THÒ PHI
đã mất ngày 25 tháng 11 năm 2014  tại Việt Nam 

HÖÔÛNG THOÏ 91 TUOÅI
Chúng tôi xin được chia buồn cùng BĐQ Lê Bảo An và 
tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm được về 

cõi thiên đàng. 
THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU

                       - Tổng Hội BĐQ, Ban Tư Vấn và Giám Sát
  - Ban Biên Tập Tập San BĐQ
  - Hội BĐQ  Bắc California.

PHAÂN ÖU 
Nhận được tin buồn 

hiền thê của Niên trưởng BDQ Nguyễn Văn Gio, là:
Bà  

NGUYEÃN THÒ LAØNH

Pháp danh: AN HAÄU

đã  mất ngày 19 tháng 11 năm 2014 tại Tampa, Florida
HÖÔÛNG THOÏ 70 TUOÅI

Chúng tôi xin được chia buồn cùng BDQ Nguyễn Văn 
Gio và tang quyến. Nguyện cầu hương linh bà Lành sớm 

tiêu diêu miền Cực lạc. 
THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU

           - Tổng Hội BĐQ, Ban Tư Vấn và Giám Sát
  - Ban Biên Tập Tập San BĐQ




